ROBIN ONSTERFELIJK

de eeuwige rust. Roode Will ging hen na weinigen tijd
achterna. Het mooie avontuur van de vrije mannen uit
het woud was ten einde.

Maar nooit waren Robin Hood en zijn mannen levender
dan na hun dood. Minnezangers trokken van steen tot steen,
heel Engeland door en ook erbuiten, in andere landen. Ze zon-
gen en vertelden van Koning Arthur, van den grooten moed
van Richard Leeuwenhart, van den tragischen dood van ridder
Roland te Ronceval. Maar ze zongen ook van de avonturen van
Robin Hood, hoofdman van de buiten-de-wet-gestelde Saksen,
en van zijn trouwe vrienden Kleine John, Roode Will en vader
Tuck. En de edele ridders en de jonkvrouwen luisterden gaarne
naar de boeiende avonturen van de vrije mannen uit het woud.
Zoo leerde het volk in Engeland en ook in de landen erbuiten,
den strijd kennen van Robin Hood, voor recht en vrijheid, tegen
lafheid en bedrog.

Later nog heeft een van de minnezangers al die avonturen
verteld aan een pater, die leefde, eenzaam in een groot wit
klooster. Deze pater was een geleerd man, die schrijven kon,
wat een zeldzaamheid was in die lang vervlogen dagen. Met een
groote ganzenveer en inkt van vele kleuren heeft die pater al
de hem vertelde en bezongen avonturen neergeschreven op rol-
len perkament. Elke moedige daad van Robin en zijn mannen
was een hoofdstuk en elk hoofdstuk begon met een groote,
mooie letter, opgesierd met krullen en festoenen.

Zoo is het heldhaftige leven van Robin Hood en de vrije
mannen uit het woud nog dikwijls verteld en beschreven, in
Engeland en in de landen erbuiten, door de eeuwen heen, die
liggen tusschen onzen tijd en de Middeleeuwen, toen Robin
leefde, met Marian en zijn getrouwe vrienden in het heerlijke
Sherwood-woud, waar de boomen zoo heerlijk ruischen, de
bloemen zoo sterk geuren en de vogels zoo schitterend zingen
konden.

Op onze beurt hebben we de geschiedenis herschreven voor
u, kleine lezers. Denkt erom, dat Robins leven een episode was

ROBIN Hood was dood. Kleine John volgde hem weldra in
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van heldhaftigheid, vrijheidsdrang en onafhankelijkheidszin.
Zoo leeft hij voort in de geschiedenis van Engeland. Zoo leeft
hij voort in de harten van allen, die zijn daden leerden kennen
en van hem zijn gaan houden.
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